Liturgie Gezamenlijke Ontmoetingsdienst 23 februari 2025
Muziek: Coen van den Heuvel & Band

Voorganger: Ineke Veenstra

Thema: Eén in de geest

Zingen - Hij is verheerlijkt (Opw 349)

Hij is verheerlijkt als Koning verheven

Zo hoog ’k zal Hem prijzen

Hij is verheerlijkt voor eeuwig verheerlijkt
En ik verhoog zijn naam

Hij is mijn God

Zijn waarheid houdt eeuwig stand

Hemel en aard’

Verheugen zich in zijn naam

Hij is verheerlijkt als Koning verheven zo hoog

Welkom door Rikus vd Es
Gebed door Rikus vd Es
Zingen - Vul dit huis met uw glorie (Opw 815)

Vul dit huis met Uw glorie

Vul dit huis met Uw glorie

Vul dit huis met Uw aanwezigheid
Want alles is door U

En alles is tot U

Openbaar aan ons Uw heerlijkheid

Vul dit huis met Uw glorie

Vul dit huis met Uw glorie

Vul dit huis met Uw aanwezigheid
Want alles is door U

En alles is tot U

Openbaar aan ons Uw heerlijkheid

Heilig, heilig

Heilig is de Heer

Jezus is Koning

Breng hulde geef Hem eer

Vul dit huis met Uw glorie

Vul dit huis met Uw glorie

Vul dit huis met Uw aanwezigheid
Want alles is door U

En alles is tot U

Openbaar aan ons Uw heerlijkheid



Heilig, heilig

Heilig is de Heer

Jezus is Koning

Breng hulde geef Hem eer
Breng hulde geef Hem eer

Lied - Zegen mij, beweeg mij (eigen nummer Coen van den Heuvel)
Zingen - Machtig God, Sterke Rots (Opw 277)

machtige God, sterke rots,
U alleen bent waardig.
Aard’ en hemel prijzen U,
glorie voor uw naam.

Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend licht, morgenster
niemand is als U.

Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.

Schriftlezing Efeze 4: 1-6 (NBV 21)

Ik, die gevangenzit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan
die past bij de roeping die u hebt ontvangen: wees altijd nederig, zachtmoedig en
geduldig, en verdraag elkaar uit liefde.

Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren
die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond
van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die
boven allen, door allen en in allen is.

Preek door Ineke Veenstra
Zingen - Abba Vader (Opw 136)

Abba Vader U alleen U behoor ik toe
U alleen door - grondt mijn hart U behoort het toe
Laat mijn hart steeds vurig zijn U laat nooit alleen
Abba Vader U alleen U behoor ik toe

Abba Vader laat mij zijn slechts voor U al - leen

Dat mijn wil voor eeuwig zij d’uwe en anders geen

Laat mijn hart nooit koud zijn Heer laat mij nimmer gaan
Abba Vader laat mij zijn slechts van U alleen



Zingen - Mijn Jezus, Mijn Redder (Opw 461)

Mijn Jezus, mijn redder,

Heer, er is niemand als U.

Laat elk moment, al wat ik denk,
Vol zijn van uw liefde Heer.

Mijn schuilplaats, mijn trooster.
Veilige toren van kracht.

Adem en stem, al wat ik ben
Brengen U voortdurend eer.

Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.
Zing van de Koning en zijn heerschappij.
Bergen aanbidden, de zee juicht mee

Bij het horen van uw naam.

U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;

Mijn leven lang loven, want U heb ik lief.
Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

Gebed door Ineke Veenstra

Collecte
Tijdens de collecte - Kijk naar mij (eigen nummer Coen van den Heuvel)

Zegen door Ineke Veenstra

Zingen - Ik zegen jou in Jezus naam (Elly en Rikkert)
Ik zegen jou in Jezus' naam

Hij bewijst Zijn trouw

Ik zegen jou in Jezus' naam

Hij blijft bij jou

Een bloem die in de schaduw groeit
Houdt z'n blaadjes dicht dicht

Een bloem bloeit open in de zon
Groeit naar het licht

Ik zegen jou in Jezus' naam
Hij bewijst Zijn trouw

Ik zegen jou in Jezus' naam
Hij blijft bij jou

Wanneer het leven tegenvalt
Mensen doen je zeer
Bedenk: op wie de regen valt
Groeit naar de Heer

Ik zegen jou in Jezus' naam
Hij bewijst Zijn trouw



Ik zegen jou in Jezus' naam
Hij blijft bij jou

Bij uitgaan van de kerk speelt de band
- Mooie vader (Eigen nummer Coen van den Heuvel)



